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Tip 2. Büyük Kongresi Gençliğin Yolunu Aydınlatıyor 


Türkiye İşçi Partisi 2. Büyük Kongresi 24-26 Şubat günlerinde İstanbul'da yapıldı. Türkiye İşçi Partisi 2. Büyük Kongresi, faşist saldırı ve katliamların hayasızca arttırıldığı, bir kan ve terör ortamında yapıldı... Sıkıyönetim koşullarında, büyük bir Partili, sempatizan ve izleyici kitlesinin katılımıyla, azmin, heyecanın ve coşkunun bayraklaştığı, faşizme karşı direnişin de bir sembolü oldu bu Kongre.. 


İşçi sınıfımızın uzun yllar süren mücadelesinin bugün hangi noktaya geldiğinin aydınlık bir ifadesi olan 2. Büyük Kongre, yapuan konuşmalarla, alınan kararlarla, işçi sınıfımızın bilimsel sosyalist partisinin bugünkünden cok daha zor günlere hazırlıklı oldugunu da dosta düşmana bir kez daha gösteriyordu. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin güncel hedeflerine getirdiği açılımlar, «Нег zaman, her şartta görev başinda» Ooölunacağının inanç ve kararlığı, Türkiye İşci Partisi'nin bilimsel sosyalist niteliğinin kanıtıydı. Parti'nin bilimsel sosyalist niteliği, Kongre'nin aldığı diğer kararlarda da açıkça görülüyordu. 


Türkiye İşçi Partisi'nin, tüm ülkelerin işçi sınıflarının uluslararası sermaye karşı verdikleri ortak mücadelenin bir parçası olduğuna ilişkin karar, (Kongre'nin önemli kararlarının da en başında gelenlerindendi. «Selam, selam enternasyonalizme» sloganlarıyla karşılanan bu kararda; 


Enternasyonalizme katkıda bulühâbilmek için, ülkemizdeki işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketini güçlendirmek, işci sınıfını müttefikleriyle birlikte iktidara yönheltmek, sosyalist devrimi gerçekleştirmek: 
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İşçi sınıfı hareketinin özünde uluslararası olduğu, hareketin ulusal ve uluslararası gerekleri aras: da uzlaşmaz çelişkiler olmadığı, bu nedenle ulusal gerek ve politikaların enternasyonal bir çerçeve içinde değerlendirilerek işçi ve emekçilerin enternasyonalist bir anlayışla eğitilip bilinçlendirilmeleri gerektiği, belirtildikten sonra; 

Proleter enternasyonalizminin, emperyalizm aşamasındaki kapitalizme karşı mücadelede dayanışma ve eylem birliği, dünya sosyalist sisteminin dünya devrimci süгесіпіп başarısındaki önemi gözönünde bulundurularak sosyalizmin mevzilerini korumanın gerekliliği, kurtuluş savaşı veren ülkelerle dayanışma içinde olmanın önemiyle ifade olmayacağı üzerinde duruluyordu. 


«Dünyada ve 'Türkiye'de karşı devrimci niteliği açıkça ortaya çıkan ve faşist tertiplere yardakçılıktan başka bir işlevi olmayan maocu ve bireysel terörist akımlar başta olmak üzere, goşizme, işçi sınıfı hareketinin bujuvazinin şu yada bu kesimlerinin yedeğine takılmasını öngören sağ орогійnizme, bilimsel sosyalizmden her türlü sapmaya, en kabasından en incesine kadar Oo antikomünizme ve antisovyetizmin her çeşidine ve burjuvazinin işçi sınıfı hareketini etki altına almaya yönelik tüm çabalarına karşı uyanık bulunma ve bu akımlara karşı politik ve ideolojik mücadelenin kararlılıkla sürdürülmeside, Kongre'de karar altına alınıyordu” 


Kongre'nin bir başka kararında da, işçi ve emekçilerin demok ratik hak ve özgürlüklerini kullanmalarına ve örgütlenme haklarına kısıtlama ve zorluklar getiren antidemokratik yasa değişikliklerinden vazgeçilmesi ve bunların kaldırılması, işçi ve emekçi kitle- 
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“delesindeki 


lerin demokratik hak ve özgürlüklerine sınırlamalar getiren sıkıyönetime son verilmesi, faşist odak ve mihrakların kaynaklarının dagıtılması isteniyor. 

2. Büyük Kongre, lık, demokrasi, 


bağımsız- sosyalizm müca- önemli yerinin bilinciyle, gençliğe ilişkin bir karar da aldı. 

Genç Öncüler için de büyük önem taşıyan bu kararda şunlar söyleniyordu: «Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin önemli bir gücü olan gençliğin dağınıklık icinde bulunnıa durumuhun genel olarak sürmesine rağmen, bu dağınıklığın ortadan kaldırılması yolunda partililerin öncülüğünde başarılı örgütsel adımlar atıldığını tesbit ederek, bu adımların geliştirilmesi ve örgütsel hareketin daha da kitleselleşmesi yolunda çaba göstermekle örgüt bitimlerini ve partilileri görevli kılar.» 

Bu karar Gen; Öncülere de önemli görevler yüklüyor. Genç Öncüler bu kararı kendileri için bir yol gösterici olarak görecekler ve Genç Öncü'nün I. kurulus yıldönümünün kutlandığı şu günlerde daha güçlü, daha etkin bir Genç Öncü yaratmak icin kolları sıvıyacaklardır. 

Türkiye İşçi Partisi 2. Büyük Kongresi, işçi ve emekçi kitleletin nedenli güçlü bir silaha sahip olduklarını gösterdi... 2. Büyük Kongre faşist, tırmanışı geriletme- nin en başta gelen güvencesinin işçi sınıfının politik hareketi oldugunu gösterdi... eGnç Öncüler 2. 
Büyük Kongre kararlarına sahip çıkacaklar, bu Kararların yaşama geçirilmesi için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Türkiye İşci Partisi 2. Büyük Kongresi, işci sınıfımıza, emekçi halkımıza demokratik güclere ve Genç Öncülere kutlu olsun. 


UMUT SC SINIFINDA 
KURTULUS SOSYALİZMDEDİR 


Abdurrahman ATALAY (GENÇ-ÖNCÜ Genel Başkanı) 


Ülkemizde emperyalizme bağımlı çarpık kapitalistleşmenin kapitalist-em - peryalist ilişkiler ağı içinde çözümlene - mez buhranı son günlerde hızla en üst noktasına doğru ilerliyor. 

Zamlar, buhranın çözümünü emekçi halkın sırtından çıkarmayı amaçlayan ekonomik önlemler, büyük sermayenin buhranını çözebilmek için, emperyaliz - min kanadı altında daha iyi sığınma ça: baları... 

Büyük sermaye ve sözcüleri buhrâ - nın nedenlerini yapısal sorunlardan uzak laştırıp kişisel yönetim hatalarına, dev - letin izlediği ekonomi politikaya ve politik hesaplarla ekonomi çarptırılmasında göstermek istemektedirler. Kendileri va - tan kurtarıcısı pazarlarda raporlar hazırlamakta, toplantılar düzenlemekte ve hükümete muhtıralar, öneriler vermektedirler. Kendilerinin ülkenin buhrandan 


çıkışı için «gereken fedakârlıktan» kaçın- 


mayacaklarını belirtirken üstün fedakârlıklarının karşılığı olan kredi ve diğer taleplerini sıralamaktadırlar. Devlet işlet - melerinin verimsizliğini sanki yıllardır böyle bir olay yokmuş gibi son aylarda keştetmişlerdir. 


Sorunun temeline indiğimizde eko - nomik ve buna bağlı olarak siyasi buh - ranın üretim güçlerinin geldiği durum - dan kaynaklandığını görmekteyiz. 


Ülkemizde kaynakları çarçur ederek, en temel yatırımları yapmayıp en kısa sürede kâr ile sonuçlanacak yatırımlara yönelerek ve her adımda dışa bağlılığı artırarak sanayinin «kolay gelişme» döne - mi sona ermiştir. Sorunlarını kâr, daha çok kâr anlayışı ile bile bile sürekli erteleyen büyük sermaye ülkemizi bu açma - zın içine sokmuştur. En gelişmiş sanayi kolumuz olan tekstil sanayinin büyük miktarlarda ihracat yapmasına rağmen son on yılda 846 milyon dolarlık döviz açığı vermiştir. Üstelik bu açığın 9050'sini yeni yatırımlar için makina alımında de - gil ara ve yardımcı mallar ithali oluşturmaktadır. Bu örnekte bize göstermekte - dir ki her türlü gelişmişlik ve dış pazar - lara yönelme palavralarının altında dışa bağımlılık ve emperyalist ilişkiler içinde 


ekonomimizde gerilik gelişmektedir. 


Bugün eski dönemden alınan borç - ların ödeme süresinin gelmesine rağmen yeni dış finansmana şiddetle ihtiyaç hissedilmesi, yapılan yeni yatırımlara kar - 
şın sanayinin mevcut kapasitesinin 9050 


ARKADAŞLARIMIZA, DOST OKURLARIMIZA, 


— Dergimiz ikinci sayısında teknik olarak gözle görülür bir değişim içine girdi. Şu ana kadar yararlandığımız ofset tekniğinin politik ortamdan kaynaklanan biçimde kullanılamaz olması sizlere fotoğrafsız, tek renkli, en önemlisi de yarı hacimde bir dergi ulaştırmamızı zorunlu kıldı. 


Sayfa sayımız 16'ya indi. Şu ana kadar sürdürdüğümüz pek çok dizi yer almıyor. Ama bu geçici ve adım adım yeniden bırakılan noktaya, o noktanın da ilerisinde ulaşma çabamızın bit - tiği anlamına gelmiyor. 

— Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde gencliğin tek sesi olma sorumluluğuyla her sayıda, her yayında daha ileri; bu amacımızı gerçekleştirmek için, daha çok sayıda gence ulaşmak için, her tür engeli aşmak için hep birlikte görev başına... 
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'sinin atıl, kullanılmaz durumda olması üretilen malların satılması için pazar sorunu ve yeni yatırımlar için gereken kredi sorunu büyük burjuvazinin gündemi - nin ilk maddelerini oluşturmaktadır. 

Ecevit Hükümetinin aldığı son ön - lemler ve zamlar ise doğrudan doğruya büyük sermayenin bu sorunlarının çözü - müne yöneliktir. 

Kamu iktisadi kuruluşlarının verimli hale getirilmesi ve kendi kendini finanse etmesinin hedeflenmesi büyük serma - yenin kredi savaşını kendi lehine çözüm - lemesinin kanıtını oluşturmaktadır. Bugüne kadar sanayiye ucuz hammadde sağlamak için kurulmuş bulunan KİT'ler artık ekonomiye yük haline geldiği için tartışma konusu yapılmaktadır. Zamlar emekçi halkın sırtından sanayicilere yeni kârlar sağlamaktadır. Her bankada kamu personeline bir hesap açtırarak ve bura - da tasarrufa teşvik edilerek, yatırımların finansman sorununa küçük de olsa katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır. 

Hükümetin dış ilişkilerde teslimiyet politikası büyük boyutlara ulaşmıştır. 
IMF'nin önerilerine direniyor ve karşı çıkıyor gibi görünen Ecevit Hükümeti ile IMF arasında biraz derine inildiğinde temelde hiçbir ayırımın olmadığını ve sa - dece önlemlerin uygulanış sırasında ve 


birkaç noktada ayrılığın olduğunu gör- * 


mek çok kolaydır. Temelde sorunun çö - zümünün emekçi halk aleyhine çözümün- de görüş birliği bulunmaktadır. Son zamlar ve önlemlere karşı IMF'nin aldığı tavir bunun en açık kanıtıdır. Emperyalizm den, ekonomik sorunlarının çözümü için yardım almak ve bunu da ona bağlılığını kanıtlayarak yapmaya özel önem vermektedir. NATO'ya bağlılık, üsler konusunda alınan tavırlar üçüncü dünya ve sosyalist ülkelerle ilişkilerinin geliştirilmemesi hep bu nedenledir. 

Sonuç olarak CHP hükümeti görevini tespit etmiştir. Büyük sermayenin sorunlarını çözmek, bu yüzden alınan ön - lemlerin halk için zorunlu olduğunu boşuna anlatmaya çalışmaktadır. Bu du - 


rum CHP'nin muhalefette iken aldığı tutuma yığınlara iktidara gelmek için ver - diği sözlere uymamaktadır, ama partinin sınıfsal yapısına tam denk düşmektedir. 
Alınan önlemlerin zorunlu ve halktan yana olduğunu ispatlamaya çalışan «ileтїсї» yazarlar ne yaptıklarının bilincine varmak zorundadırlar. 

Ekonomik sorunların çözümsüzlüğü ve halk yığınlarının içine düştüğü durum MC partileri için oldukça uygun bir or - tam hazırlamaktadır. Sorunları CHP hükümetinin başarısızlığı gibi gösterip yı - ағ kazanmaya çalışmaktadırlar. 

AP ve MHP «erken seçim» çabası içine girmişlerdir. Bugünkü meclis aritme - tiği ve burjuvazinin tavrı erken seçimi olanaklı kılmamaktadır. Ama yine de AP ve MHP sanki tabanlarında bir gelişme varmış havasını yaratarak yeni oylar ka - zanmak istemektedirler. MSP ise gözü koalisyonda, eridiğinin bilincinde erken seçime karşı çıkmaktadır. 

İlerici kanatta CHP içindeki kavga - lar, göstermelik muhalefet çekişmeleri, DİSK'te «tasfiyecilerin tasfiyesi» olum - suz bir durum yaratmakla birlikte gerçeği tam yansıtmamaktadır. 

Geçtiğimiz ay içinde yapılan Türkiye İşçi Partisi'nin ikinci büyük kongresi уе sonuçları tüm bu söylenenlerin karanlı - ğında bir güneş gibi parlamaktadır. T.İ.P 'in işçi ve emekçi yığınların örgütlenme - sinde attığı başarılı ve kalıcı adımlar, CHP'nin umutsuzluğunda bilimsel sosya - lizmin daha hızlı yaygınlaştırması işçi ve emekçi yığınların kendi öz çıkarlarını savunmada alternatifsiz ve silahsız olma - dığını göstermektedir. 

Bu bayrak altında yürüyen gençlik örgütlenmemiz ise başarılı adımlar at - makta, bir yandan gençliğin günlük çıkarlarını savunurken diğer yandan bu noktadan hareketle gençliği sosyalizm kavgası için, işçi ve лпексі yığınların yanında savaşa sokmukta. Bu yolda başarılarla geçen bir yılı geride bırakmış daha büyük güç ve eylem azmi ile ikinci yıla başlamıştır. 
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GENÇ ÖNCÜ'DEN 


© Birinci yılını tamamlayan GENÇ ÖNCÜ kuruluşunu çeşitli birimlerde düzenlediği toplantılarla kutladı. GENÇ ÖNCÜ Genel Yönetim Kurulu 24-25 Mart günleri Ankara'da yaptığı toplantı sonucunda yayınladığı bültende şube sayısı, örgütlülüğün oturtuldugu komiteler, örgüt ve yöneticiler hakkında yürütülen soruşturmalar, örgüte, üyelere, yönelen saldırılar Konusunda bilgiler verdi. 
Buna göre: GENÇ ÖNCÜ'nün 60'ı aşkın şubesi, 500'den fazla birimde komitesi bulunmakta, Basın bülteni şöyle son buluyor: 

«Bizler; ülkemiz işçi, köylü, öğrenci gençliğinin merkezi, yığınsal, sınıfsal örgütlenmesinde yöneticilik göreviyle yükümlü olan Genel Yönetim Kurulu üyeleri, önümüzdeki yıl daha çok örgüt, daha kitlesel GENÇ ÖNCÜ, daha güçlü örgütlenme, daha yüksek bilinç için savaşacağız. 

Faşizmin ezilmesi yolunda örgütlü birleşik gücün yaratılması için, kalıcı kazanımlar için mücadele vereceğiz. 

Sosyalist Türkiye'yi kurmaya yönelik savaşta, öncümüz önderliğinde en ön safta bulunacağız. 

Bayrağımızı, şanlı ÇARK-YIL-DIZ’: daha, daha yükseklerde dalgalandıracağız». 

© Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın GENÇ ÖN-CÜ Genel Merkezi'ne yolladığı mesajda kuruluşu kutladı. Mesajı olduğu gibi aktarıyoruz: «1. kuru-Tuş yıldönümünüzü şahsım ve tüm arkadaşlarım adına içtenlikle kutlarım. GENÇ ÖNCÜ bu bir yıl içinde sosyalist, o ilerici, demokrat gençliğimizin yığınsal örgütü орпа yolunda büyük bir örgütlenme başarısı göstermenin yanında, Kitlesel çalışmaları, kampanyaları ve yayınlarıyla bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesindeki koparılmaz yerini bugünden almış bulunmaktadır. Başarılarının gelişerek devamı dileğiyle.» 

© GENÇ ÖNCÜ kuruluş gününün yıldönümünü 7 militanıyla birlikte andı. Ankara'da Serdar Alten ve Hürcan Gürses'in mezarları başında düzenlenen törende GENÇ ÖNCÜ Genel Başkanı konuştu. Kısa olarak bir yılı özetleyen ve gelecek için mücadele hedetlerini belirleyen konuşmayı GENÇ ÖNCÜ'lerin mücadelelerinde bayraklaştırdıkları militanlarının mezarlarına o çiçek koymaları ve saygı duruşları izledi. Tüm GENÇ ÖNCÜ'ler ÇARK-YILDIZ'lı bayrağı daha yukarı kaldırmak için görev başında olduklarını belirterek daha hırsla ve kinle görevlerini sür dürüyorlar. 

© GENÇ ÖNCÜ Samsun Şubesi kuruluş toplantısını büyük bir coşku içinde kutladı. İşçi Kültür korosu ve halk oyunları topluluğu- 


nun gösterileriyle düzenlenen ge- 


cede; Şube başkanı Veysel Tögül açış konuşmasında kısaca şunları söyledi: <... biz GENÇ ÖNCÜ'ler işçi sınıfının politik hareketinin yolunda ve onun bilimsel sosyalist politikasına uyum içinde, devrimci yolunda yürümenin vaz geçilmez Zorunluluğunu bilmekte ve ona göre hareket etmekteyiz. Bu değişmez rotamız bizlere yurt ve dünya olaylarına doğru yorumlar getirmemizi, ona göre bilinçli, ileтї hedeflere yürümemizi sağlamaktadır. . 

Ne bugün, ne de tarih boyunca, sermayenin direk уа da dolaylı baskıları bizleri, emekçi halkları sindirmeyecektir. Yükselen devrimci mücadelelere karşı ülkeler düzeyinde sermayenin, dünya çapında ise emperyalizmin gizli, açık oyunları, tertipleri çözüm olmayacaktır. Ne emperyalizmin Yemen'e saldırısı, ne Çin'in Vietnam halkına onun sosyalist yoluna olan kini ve saldırıları sonucu değiştirmeyecektir. Zafer sosyalizmindir». Konuşma ve gece 600 kişinin toplu sloganlarıyla ve marşlarıyla gerici, faşist güçlere Samsunda vurulan anlamlı bir tokat oldu. 

© GENÇ ÖNCÜ Çorum Şubesinin kuruluş toplantısı yapması Vali Nevzat Şensoy'ca engellenmeye çalışıldı. İzin vermeme ge- 


rekçesi olarak «... günümüz koşulları altında bu nevi bir toplantinin yapılması sakıncalı görül- 


¿Müş ve...» deniliyor. CHP hükü- 


metinin, onun âtadığı valilerin günümüz koşullarına getirdikleri çözüm olarak güzel bir göstergesi. 

© Geniş, büyük kapsamlı toplantıların yanı sira tüm GENÇ ÖNCÜ şubeleri de kendi olanaklarıyla birinci yılım kutlamalarına katılıyorlar. Yatağan, Muğla ve Ortaca şubelerinin 19 Mart'ta Yatağan'da yaptıkları toplantı Muğla'da gerçek örgütlenmenin, gerçek mücadelenin nerede olduğunu göstermesi bakımından, faşizmin bölgede başlatmaya çalıştığı tertiplere karşılık tek yumruk, tek yürek olunduğunun kanıtlaması bakımından ayrica önem taşımaktadir. 


© GENÇ ÖNCÜ Afyon Şubesi 
7 Nisan'da büyük bir kuruluş töplantısı düzenliyor. Afyon'da gençlik örgütlenmesinde tekleşmenin büyük adımlarının atılmakta oldugu bugünlerde GENÇ ÖNCÜ Afyon Şubesi'nin düzenlediği toplantı için GENÇ ÖNCÜ Şube yöneticileri «yükselen sosyalizm bayrağini daha yükseltmemiz için araç olacaktır» diyorlar, 


© GENÇ ÖNCÜ Kurucular 
Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu toplandı. GENÇ ÖNCÜ Kurucular Kurulu 24 Mart günü Ankara'da dernek Genel Merkezinde toplandı. İçişleri Bakanlığınca onaylanmamakta direnilen tüzük hakkında görüşmeler yapıldı. Ayrica bir yü- 


‘lik örgütlülükle eskiyen kimi mad- 


deler değiştirildi, Buna göre Ge nel Yönetim Kurulu 25 kişiye ve Merkez Yürütme Kurulu da 9 kişiye çıkarıldı. 

Genel Yönetim Kurulunda 
Cem Cemil Öztürk ve Mehmet Güllenin ayrılmasıyla boşalan yerlere yapılan seçimler sonucu Nezih Kuleyin, Cihan Yiğin, Arif Gülöksüz, Fethullah Açıl, (Ankara Şube), Erdal Kılıç, Hamza Tığlay (İstanbul) Genel Yönetim Kurulu üyeliklerine getirildiler, 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Aynı gün Genel Yönetim Kurulu Nezih Kuleyin ve Gürbüz Özaltınl”yı Merkez Yürütme Kuruluna seçti. 

GENÇ ÖNCÜ örgütlülüğünün gelişimi sonucu kurul düzeyinde aldığı bu yeni biçimle daha güçlü calışmalar içine girecektir. 

© GENÇ ÖNCÜ «18 Yaşa Oy Hakkı» için imza kampanyası baş-İattı. Bu konuda yapılan açıklama- da seçim kanunundaki tüm antidemokratik girişimler protesto ediliyor ve GENÇ ÖNCÜ Genel Başkanı'nın Millet Meclisi Başkanı na yazdığı mektup yer alıyor. Mek tup şöyle: 

«Seçim yasalarında yapılmak istenilen Oo değişikliklerle ilgili ve tüm grubu olan partilerce hazırlanan teklifte, uzun süredir tanınacağı belirtilen 18 yaşındaki yurttaşlara oy hakkının yer almadğını öğrenmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz yasalarınca 18 yaş reşit olma yaşıdır. Cezai sorumluluk için, siyasi partilerde çalışabilmek, üye olabilmek için, askerlik görevine ilk adım olan yoklamanın yapılması için, tüm akçalı işlerde sorumluluk verilebilmesi için 18 yaş yeterli sayılmaktadır. 

Yine uygulamalardan bilindiği gibi ülkemiz yasalarının uygulanması sonucu politik suçlu görülerek bu yaşlardaki insanlar idam edilebilmişler, pekçokları yine politik suçlarla yükümlü tutulmuslardır. 

Tüm bu yasal uygulamalar sonucu ülkemiz yasalarının ve yöneticilerinin de, politik yaşamda 
bulunduklarını kabul ettikleri 18 
yaşındaki gençlerin, seçme özgürlüklerinin tanınmaması tam bir çelişki yaratmaktadır. 

Ayrıca dünyanın çok büyük 
bir bölümünde seçme yaşının 18 
olması ülkemiz nüfusunda, çalışan nüfus içindeki 18-21 yaş grubundaki insanların oransal ağırlıkları bu özgürlüğün tanınmasını zorunluluktan da öte doğal bir duruma sokmaktadır. 

Tüm bunlardan kaynaklanarak, seçim yasalarında önerilen değişikliklerle ilgili tekliflerin Millet Meclisi'nde ogörüşülmeleri ve yasalaşması sırasında, 18 yaşındaki yurttaşlarımıza seçme özgürlüğünün tanınması için. girişimde bulunmanızı dilerim. Saygılarım-Ја». 

© GENÇ ÖNCÜ Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve Örgüt, 7 militanın katli sonrası dağıtılan bildiride faşist parti'nin kapatılmasını istemek yüzünden yargılandık ları davadan beraat etti. 

Uzunca süredir devam eden davanın sonucu Türkiye ilericilerinin güncel mücadelesi olan faşist örgütlerin kapatılması yolunda verilmiş demokrat bir karar niteliğini taşıyor. 

© GENÇ ÖNCÜ şubeleri üzerindeki anti-demokratik uygulamalar hızlanarak sürüyor. 

Maden ve İspir şubeleri Sıkıyönetim komutanlıklarınca kapatıldı. Çeşitli şubeler «kongre yapmadıkları» göstermelik gerekçesiyle kapatılmak isteniyor. 

Bu konuda GENÇ ÖNCÜ Genel Merkezi yayınladığı genelgede, «tü üzüğü onaylanmamış durumda olan örgütün şube kongrelerinin yapılmasının istenmesinin kanunlarla tam ters düştüğüsnü duyurdu. Böyle kapatılmak istenen Siyerek şubesi örgüt hukukçularının zamanında girişimi sonucunda kapatılmaktan alıkonuldu. 

Tüm bu baskı, yıldırma, saldırı ve tertiplere karşılık GENÇ ÖNCÜ kurulu bulunmadığı yörelerde kuruluş çalışmalarını tamamlıyor. 
Türkiye'nin tüm yörelerinde bilimsel sosyalizmi ilkeleriyle gençliğin tek örgütü olma yolunda ilerliyor. 

Son olarak Rize'de, Karacabey - Bursa'da, Karşıyaka - İzmir'de kurulan şube, Pazar'da açılan temsilcilik, ve kısa sürede tamamlanacak diğer çalışmalar GENÇ ÖNCÜ 'nün engellenemeyeceğini dosta, düşmana sürekli yineliyor. 

© GENÇ ÖNCÜ Mersin Şubesi Valilikçe süresiz çalışmadan alıkonuldu. Mersin'de kuruluşu engellemek için başlatılan çalışmalar «onlarca» başarılı bicimde tamamlanmış oldu. Ne varki Lanıştay'a âçılan davanın içinde sunulan Valilik gerekçe yazısı acizliğin göstergesi durumunda «hukuk devleti» anlayışına tamamen yabancı: «.. Söz konusu derneğin merkez ve lokalinde yapılan denetim ve kontrol esnasında Yargı organla- 


rınca yasaklama kararları bulunan yasak yayınlar elde edilmiş, Cemi İanat nizamnamesine aykırı olarak Vilayetin izin alınmadan para toplatı Idığı makbuzlardan anlaşıldığı ve ayrıca üye olmayan şahısların Derneğe kabul edildiği...>. Yasak yayın denilen, GENÇ ÖNCÜ dergisi, gerekçe sıkıyönetim o bildirisi. 
Bağış toplanması konusu dernekler kanununca belirli. Üye olmadan kabul edilenler, açılışı kutlamaya gelen öğretmen kuruluşunun üyeleri. Tüm bunler valilikçe de biliniyor. Sonuç alınamayacağı da biliniyor. Ama bir süre de olsun kapatmak bile kendilerince başarı sayılıyor. Ama bilinmeliki tüm bunlar geçici olmaya mahkumdur. 
Dünyanın ileriye gidişini engellemek nicelerine bile «başarılamaт>». 

© İstanbul, Aksaray ve Kadıköy GENÇ ÖNCÜ şubeleri gerekçesiz biçimde arandı, Aksaray Şubesinden 6 GENÇ ÖNCÜ gözaltına alındı. Konuyla ilişkili olarak Aksaray Şube Başkanı Zeki Tombak'ın basın açıklamasını yayımlıyoruz. 
Eklenecek son bir şey Mersin Şube için söylenenlerdir. 

«Dün saat 19.00 sıralarında polis ve jandarma, derneğimizde 'yasalara aykırı biçimde arama yap mış, üyelerimizi hiçbir neden yokken bileklerine kelepçe takarak götürmüş, gözaltına almıştır. 

«Dernekler yasasında ve siki- yönetim bildirilerinde, dernek lokalleri ve eklentilerinden incelen mek üzere götürülmeleri, ancak zabıt tutulması şartıyla mümkün olan defterlerle birlikte, zabıt tutularak bile götürülmesi mümkün olmayan, para ve demirbaş eşyalar zabıt tutulmadan götürülmüş- tür» 

«Böylece, daha sonra dern’ kapatma gerekçesi olarak söylenebilecek «yasak yayın veya suç un suru bulunduğu» iddiası, yasal dayanaklarını yitirmiştir. Böyle bir iddia ve uygulama, ancak şimdi yapılan gibi keyfi olacaktır. 

«Aramada dernek lokali tahrib edilmiştir, suçlu olmayan, suç işleyebilecek veya suç işleme durumunda olmayan yönetici ve üyelerimiz kelepçelenerek götürülmüş, gözaltına alınmıştır.» 


FAŞİZME KARŞI GENÇ ÖNCÜLER 


© Amasya ve çevresinde yaratılmak istenilen faşist girişimler sosyalistler önderliğinde püskürtülecektir. 

Amasya'da Suluova'da uzunca bir süredir başlatılan saldırılar yogunlaşarak sürdürülmeye çalışılıyor. Son olaylar sırasında Suluova GENÇ ÖNCÜ Şubesi bombalandı. 
GENÇ ÖNCÜ üyesi Ercan Süer polisin açtığı ateşle yaralandı. Olaylar kısaca şöyle gelişti: 

5.3.1979 saat 23.30'da Şube lokali bombalandı. 

6.3.1979 öğrencilere toplu saldırı düzenlendi. Saldırganların başında Erdoğan Aktaş'ın bulunduğu görüldü. 

Olayda, Erdoğan Aktaş, Muhârrem Ay, Hasan Temiz, Bülent Baştürk, Recep Sarı o yakalandı. 
4'ü hemen, Vsi biraz sonra salındı. 

15.3.1979 okuldan dönen üç GENÇ ÖNCÜ'ye saldırıldı. Bir arkadaşımız başından yaralandı, yakalananlar kefaletler salındı. 

16.3.1979 öğrencilere MHP adayı, Şevket Saraçoğlu'nun dükka nından saldırı düzenlendi. Kimse yakalanmadı. 

16.3.1979 saat 13.20'de okuldan dönen 'öğrencilere 'polis gözetimin- de saldırı düzenlendi. Ercan Süeryaralandı. Suluova Şube Başkanı'na nişan alındı, ancak vurulamadı. Ateş açan polisler: Dursun Dervişoğlu, Mehmet Köstekli, Ahmet Güzel, Mehmet Seven, soyadları tesbit edilemeyen Fazil, Şahin ve adanalı Mustafa. 

Ercan Süer'in bâbasına ve kardeşine şikayet için gittikleri karakolda işkence yapıldı. Gerekçe: «ayaklanmayı bastırmak». 

19.3.1979 saat 1.15'de ilericilerin gittikleri kahve saat 14.30'da Lise Müdürü Fikret Keleş'in evi bombalandı. Tüm bunlara karşı GENÇ ÖNCÜ Suluova Şubesi'nin dağıttığı açıklama en kısa yanıtı oluşturuyor: <... yapılan bu silahlı ve bombalı saldırıların işçi, köylü, öğrenci gençliğin, kapitalizme, emperyalizme ve faşizme karşı disiplin örgütlü, kararlı mücadelesini yıldıramayacaktır. Biz Genç Öncüler işçi sınıfının polditik hareketinin yolundan sürdürdüğümüz mücadeleyi hiç bir oyuna gelmeksizin sürdüreceğiz». 
© MR. MAYK ÜLKEMİZDEN DEFOLUN 

28 Ocak'dan bu yana orta Karadeniz bölgesinde «turistik gezi» yapan ve her gittiği yerden ayrı-Işında, büyük olayların çıktığı ABD Büyükelçiliği 1. Sekreteri olan «Mr. 
Mayk> adıyla anılan Robert Aleksandr Peck, yurdumuzdan defo-Tun. 

Bu konuda bilgisi Olduğunu reddetmeyen CHP hükümeti, «ulusal bağımsızlık» gereklerini bu den li unutmadınızsa, bu CIA ajanını bir gün bile geçirmeden yurtdışı edin. 

Türkiye'nin tüm ulusal bağımsızıktan yana güçleri adı bunca açığa скап emperyalizmin uşağını yurdumuzdan atmak için sesinizi yükseltin. 

© Hacıbektaş'ta GENÇ ÖNCÜ' nün gelişimini maocular da engelleyemeyecektir. Maoculuk dünya çapında sürdürdüğü emperyalizmin ve kapitalizmin yardımcılığını ülkemizde de olanak bulduğu her yerde uygulamaya çalışıyor. Hacıbektaş'ta da bu aciz girişimlerini sürdürmeye çalışan maocular 18.3.1979 günü 77.30'da iki GENÇ ÖNCÜ üyesine saldırdlar. Saldırı- yı devrimci yolcuların gözetimin de desteğinde yapmaları olayın diğer yönünü oluşturuyor. İlerici çevre içinde bulunan gruplar bugün en açık biçimde şu tercihi yap mak durumundalar: oya ilerici olarak kalacaklar, ya da maoizmin gericiliğine bulanacaklar. 

Saldırılar, baskılar ne düzeyde olursa olsun mücadeleyi engellemekten uzak kalacaklardır. Hacıbektaş'ta GENÇ ÖNCÜ şubesi tüm alanlarda olduğu gibi sportif çalışmalar da düzenleyerek gençliğin birliğini sağlama yolunda önemli adımlar atıyor. Çevre köylerle birlikte düzenledikleri futbol turnuvası barış dostluk dayanışma sloganını yaşama geçiriyor. 

© Çumra'da faşist saldırılar sonucu üç GENÇ ÖNCÜ gözaltına alındı. Çumra'da da faşist terörü yükseltmek amacıyla yoğunlaşan saldırılar çeşitli provakasyonlarla sürdürülüyor. Önce camiye ve Büyük Ülkü Demeğine bomba ata-Yak tertiplerini başlatan faşistler 


50, 60 kişilik. bir grupla halka ve ilerici örgütlere saldırıdı. Olay sonucu halkın birleşik gücü faşistleri püskürttü. Ne var ki daha sonraki günlerde sokakta insan avina çıkan faşistler GENÇ ÖNCÜ lere ve diğer ilerici nitelikli gençlere saldırdılar ve olay sonucu 3 
GENÇ ÖNCÜ gözaltına alındı, işkenceye Çekildi. Olaylar bir TİP üyesinin bıçaklanmasıyla sürdürül. 
dü. Ama «Çumra faşistlere bırakılmayacaktır. Faşist odaklardan hesap soracak olan, işçi sınıfının politik hareketinin yolunda yürüyen GENÇ ÖNCÜ"'lerin mücadelesi yükselecektir». 

© Bandırma'da ortaya qikarılan faşist çete üzerine GENÇ ÖNCÜ Bandırma şubesi yaygın bir bildiriyle faşizme karşı mücadele hedeflerini, yanlış eğilimleri anlattı. Bandırma'da goşist grupların sürekli dağılma süreci içine de girmesiyle birlikte en etkin örgüt olma yolunda ileri adımlar atan 

@ GENÇ ÖNCÜ şubesinin bildirisi şöyle son buluyor: 

«Mahallemizdeki evlerimizin duvarlarına «Bandırma solculara mezar olacak», «Solcuları bu şehirde yaşatmayacağız» diye yazanlar gerçek yüzleriyle, maskeleri ellerinde yakalandılar. Bunlar yeni Kahramanmaraşlar, yeni Bahçelievler, yeni Balgat katliamları yaratma hazırlığı içinde Bandırma' da da yakalandılar. 

Güncel görevimiz bu plânı bozmaktır. Demokratik hak ve özgürlüklerimizi korumak, geliştirmektir. Faşist ve gerici güçlere karşı demokratik toplumsal muhalefeti sürekli olarak yaygınlaştırıp güçlendirmektir. 

Yaşasın demokrasinden yana olan tüm güçler. 

Yaşasın mücadelemiz. 

Tüm bu olayları unutmaya gız faşizmi ezeceğiz...» 

© GENÇ ÖNCÜ Altıntaş - Kütahya şubesi yöneticileri öğretmenlik ve memurluk görevlerinden alındılar. Bölgede bilimsel sosyalist örgütlenmeden rahatsız olan yerel yöneticiler ve birlikte davranan gericiler GENÇ ÖNCÜ б gütlenmesine ileri adımlar attıran şube yöneticilerini görevden al-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Sıkıyönetim, ilânıyla bir - likte ortaya çıkan gelişmeler, Türkiye solunun ve özellikle gençlik içindeki gruplaşmala - rın niteliklerinin daha açıkça ve netçe görülebilmesini sağlıyor. Bugünkü politik gelişme - lerin çözümlenmesi, önerilen mücadele biçimleri ve hedefleri ve en önemlisi her koşulda бтgütlülüğün sağlanması ve sürdürülmesi arabaşlıkları altın - da toplanabilecek değerlendirmeler, bu grupların solda yer - lerine -oturtulabilmesini kolaylaştırıyor. Kimin gerçekten işçi sınıfının öncüsü olduğu, kimin ilerici gençlik hareketini sonuna kadar götürebileceği, tüm bu değerlendirmeler ışığında somutlanıyor. 

Bilimsel sosyalizmin temel sorunları üzerinde kavram kargaşalığı yaratmaktan başka bir anlam taşımayan suçlamalar eleştiriler günümüz koşullarında geçerliliğini yitiriyor. Çünkü, bu gün emekçi kitlelerin beklentisi, yaratılan kavram kargaşalığı üzerinde oyalan - mak değil, faşizme karşı mü - cadele artan hayat pahalılığı, işsizlik vb. sorununa karşı mü» cadelede çözüm yollarını göre - bilmektir. Bu çözümleri gerçekleştirebilecek. örgütlülüğü sağlamış ve güven verici oldugunu, düzen örgütlerine karsı alternatif olduğunu kanıtlamış bir politik hareketin saflarında toplanabilmek, mücadeleye ka- 


tılmaktır. Bir yandan, sosyal 


demokrasinin, geniş emekçi yığınları üzerinde yarattığı umut kırıklığı, öte yandan gerici, faşist örgütlerin artan sal - dırı ve kışkırtmaları bu beklentiyi körükleyen önemli faktör - lerdir. 

İşçi ve emekçi yığınlar ісім geçerli olan bu durum, gençlik 


arasında daha açık bir biçimde gözlenebilmektedir. İlerici 


gençlik hareketi, günümüzde iki yönlü bir kıskaç içine soku!- mak istenmektedir. Faşist ha - reket için, ilerici gençlik en başta gelen saldırı hedefi du - rumunu sürdürmektedir. Bu saldırılar sıkıyönetim koşulla - rında, anti-demokratik uygulamaların yoğunlaşmasıyla daha da ağırlık kazanmıştır. Sıkıyönetimin baskıcı yanı, özellikle keyfi uygulamalarla beslen - mekte, gerici, faşist odaklar tarafından artırılmaya, geliştirilmeye çalışılmaktadır. Her gün onlarca genç bildiri dağıtmak yayın bulundurmak, satmak ve bazı gerekçelerle gözaltına alınmakta, günlerce gözaltın - da tutulmaktadır. Kişisel hak ve özgürlüklerin böylelikle a - yaklar altına alınması yanın - da işkence uygulamaları da yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Yaratılmak istenen hava, yılgınlık havasıdır. En doğal demokratik hakların kullanıl - masının bu biçimde engellen - meye çalışılmasının başkaca 

bir anlamı yoktur. Gençliğin mücadeleci, kavgacı yapısı kı - 


İLERİCİ GENÇLIK HAREKETİNDE TEMEL GÖREV DAĞINIKLIĞA VE ÖRGÜTSÜZLÜĞE SON VERMEKTİR 


rılmak istenmektedir. 


İlerici gençlik hareketi için oluşturulmaya çalışılan kıskacın ikinci yanıysa gençlik içinde var olan sapmalardır. 
Sapmaların, ilerici gençlik hareketini yıkıcı etkisi bugüne dek sürekli yinelendi. Ancak bugün sıkıyönetimin mücadele koşullarını ağırlaştırdığı koşullarda, bu yıkıcılık yeni yeni boyutlarla gelişmektedir. Go - şizmin, maoculuğun ve diğer sapkın akımların sıkıyönetim ilânından sonra, içine girdikleri dağınıklık, başıbozukluk tam bir örgütsüzlüğe doğru hızla gelişmektedir. Sonuçtaysa bu grupların içinde yer alan ve hiç de azımsanmayacak sayıda olan genç yığınlar bu laçka yapıya, başıbozukluğa kendilerini kaptırmakta, giderek poli - tik duyarlılıklarını yitirmektedirler. Bu değerlendirmeyi doğ rulayan örnekler her gün somut olarak gözlenmekte, böy - lelikle yaratılan tahribatın etkileri hissedilebilmektedir. Kısacası, goşizm, maoculuk ve diğer sapkın akımların ilerici, anti-faşist özü olan gençlik kesimlerinin önemli bir bölümü - nün mücadeleciliklerinin, dö - vüşkenliklerini boşa akıtıldığı bir kanal olduğu, bugün daha net bir biçimde görülebilmek - tedir. Pratikte yaşananlar ve 


yaşanmakta olanlar sapmaların yıkıcı etkileri konusunda bugüne kadar kuramsal olarak söylenenleri somutlamaktadır. 


FAŞİZME KARŞI 


Sapkın akımların, günümüz 


koşullarında yarattıkları tahribat yalnızca yukarıda özetle - 


nenlerle sınırlı kalmamakta - dır. Örgütlenmelerindeki dağınıklık ve başı bozukluk kendisini doğal olarak mücadele bi - çimlerinde de göstermektedir. 
Gündelik başı sonu planlan - mamış, propaganda değeri ol - mayan ve daha kötüsü gerici, faşist güçlerce karşı propaganda için malzeme olarak kullanılan eylem türleri ağırlık kazanmıştır. 


Sıkıyönetimin ilânından sonra ağırlık kazanan bu mücadele ve eylem türlerinin hangi amaçlar ve ne için kullanıldığı da kendi anlayışlarırca, belirli bir mantık içinde açık - lanamamaktadır. Bugüne dek yapılanların, ne bir «öncü Sa - vaş»la ne «halk savaspyla ve ne de «iç savaş»ın gereklerini yerine getirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bunu ken- 


dileri de açıklamak zorunda kal makta veya en azından kendi 


aralarında tartışmaktadırlar, Kendi aralarındaki bu tartış - malarınsa yeni yeni gruplaş - malara, parçalanmalara vara - cağı açıktır. Bunun iik belirtileri de, daha şimdiden görül - meye başlanmıştır. 


Parçalanmaya, tam bir dağınıklığa doğru gelişen bu sürecin başı sonu belli olma - yan, anlık «eylem»lerin düzenlenmesiyle önlenemeyeceği bi - linmelidir. Aslında bu tür ey - lemler «geçmiş devrimci hare-Кефе sahip çıkma adına, öldürülen yurtseverler, ilericilerin anılması biçimine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla (o «geçmiş devrimci hareket»e sahip çık - 


ENÇ ÖNCÜLER 


ma iddiasındaki bir çok grup, en «keskin eylem», en «ses getren eylem» yarışına girebi! - mektedirler. Ancak bu «eylem» ler, 12 Mart öncesinde ve sonrasında belirli bir mücadele anlayışı savunularak yapılan - ların bir karikatürü olmaktan öteye geçmemektedir. 

İlerici gençlik hareketinin sokulmaya çalışıldığı bu kıs - kaç nasıl engellenecek, gençligin başta sözü edilen beklentileri nasıl karşılanacaktır? Sıkıyönetimin ağırlaştırdığı ortamda bu Zor görevler nasıl yerine getirilebilecektir? 

Bu sorulara bugüne dek defalarca yanıt (o verilmiştir. 
Sözü edilen zor ve karmaşık görevlerin yerine getirilmesi açıktürki örgütlenmenin geliştiri - lip, yaygınlaştırılmasıyla bağ - lantılıdır. Ancak, örgütlenme soyut ilkeler üzerinde temellenmemektedir, Gençlik örgütlenmesinin geliştirilip, yaygınlaştırılması işçi sınıfımızın öncüsünün mücadele bayrağı altında olacaktır. Onun yol göstericiliğinde gerçekleşecektir. 

İşçi sınıfımızın öncüsünün mücadele bayrağı altında gençliği örgütlemeye, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücade - lesi saflarına katmaya çalışan gençlik örgütlü, bu yüzden örgütlenmesini sağlam temelle - re, evrensel geçerliliği olan il - keler üzerine kurmaya özen göstermek durumundadır. 

İşte gençliğimizin, bilim - sel sosyalist öncülerinin örgütlemme ve mücadele anlayışla - rıyla, sapmalar arasındaki te - 


mel farklılık burada yatmakta- 


dır. 
Nedir bu farklılıklar? 


En başta, gençlik örgütünün demokratik merkeziyetçi işleyişi gerçekleştirecek bir vapılanışa gereksinimi vardır. 
Üyelerinden, merkezine kadar tek bir iradenin kurulabilmesi bu yapının oturtulmasına bağlıdır. Böylesi bir yapıysa, yö - neticilerden üyelere aynı görev ve sorumluluk anlayışının sağlanmasıyla gerçekleşebilir. 


Gençliğimizin bilimsel sos yalist önerileri, bir yıllık kısa bir süre içinde, örgüt yapılarını, bu anlayışla ele almışlar, sağlamlaştırınışlardır. Bu yapının sağlamlığının en önemli göstergesiyle sikıyönetimin baskıcı koşulları altında dağı - nıklığa ve başı bozukluğa dü - şülmemesi olmuştur. 


Sapkın akımlarınsa, daha önce belirtildiği üzere örgütlü bir yapıları olduğunu söylemek olası değildir. Herşeyden önce, merkezin kim olduğu, kararların kim tarafından alınıp, na - sıl bir mekanizmayla uygulandığı bilinmemektedir. Böyle bir sistem kurulamamış, daha doğ rusu gereksinim duyulmamış - tr. Karar ve uygulamalarda alabildiğine bir keyfilik görül - mektedir. Tek tek birimlerdeyse, bu işleyişin doğal sonucu olarak, kendi başıma karar alıp bu kararın gereklerini yerine getirmektir; söz konusu olan bu grupların, kendi aralarında «irade birliği» ise, çıkardıkları yayın organıyla sağlanmakta - dır. Yayın organıyla sağlanan «irade birliğivnin ve böyle bir örgüt yapısının sürekliliği do - galdır ki olamayacaktır. Nite - 


kim, sıkıyönetimin baskıci anti - demokratik uygulamaları, bu grup ve örgütleri darmadağın etmiş, zaten zayıf olan örgütsel bütünlük tümüyle yok olmuştur. Sıkıyönetimin ilerici yayın organlarına koyduğu yasaklamalar bu grup ve örgüt - lerin elini kolunu bağlamıştır. 
Sıkıyönetimin anti - demokra tik uygulamalarına karşı keskin eylem çağrıları yapan bu grupların eylem alanında oldugu gibi, yayın alanında da bugün yaptıkları hiçbirşey yok - tur. Demokratik hak ve özgürlüklere yöneltilen saldırı ve kısıtlamalar karşısında gerilemiş ler, hak ve özgürlüklerin korun ması anlamında hiçbirşey yapmamışlardır. Bugün geniş genç lik kesimleri; gerici, faşist propagandanın eline bırakılma 

tehlikesiyle yüzyüze bulun - maktadırlar. Goşist, maocu grup ve örgütlerin keskin söz arkasında iş yapmama özellik- 


leri günümüzde daha somut olarak yaşanmaktadır. 
Kendi aralarında (o «irade 


birliğini sağlamayı belli ölçülerde gerçekleştiren yayın or - ganlarının çıkarılması doğrultusunda hiçbir çaba içine gi - rilmemesi bu grupların kendi içlerinde ayrı merkezler oluş - masını beraberinde getirmiş - tir. Aynı grup ve örgüt içinde yer alanlar, çeşitli olaylar karşısında ayrı çözümlemeler de bulunabilmekte, ayrı öneriler, mücadele hedefleri ve biçimlerini savunabilmektedirler. Bü gelişim, saflaşmaları, kariye - rizm hesaplarını ön plâna çı - karmaktadır. Goşist, maocu ve diğer akımların son dönemde gözlenen parçalanmalarının, çatlamalarının önemli nedeni yukarıda özetlenen girişimdir. 

Gençlik örgütlenmesinin 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diğer önemli bir ilkesiyse mücadelenin ve örgütlülüğün her hal ve şartta o sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu ilkeye uy - gun bir örgütlenme yapısının oluşturulmasıdır. Mücadelenin sürekliliği konusu bugüne ka - dar sapmaların dilinde kavram kargaşası haline dönüştürül - müş, ne olduğu anlaşılmaz biçimde kullanılmış son derece- de yanlış, bilimsel olmayan yorumlamalarla ele alınmıştır. 
Daha da ileri giderek, bu yo - rumlamalardan kalkarak işçi sınıfımızın öncüsü bu gruplarca burjuvazinin icazetiyle ku - rulmuş bir örgüt olarak suç - lanmıştır. Mücadelenin ve ör - gütlülüğün sürekliliğinin ne anlama geldiği ve sapmaların bu konudaki yanlışlıkları üzerinde burada durmamakla birlikte şu kadarını söylemek yeterlidir. Mücadelenin her hal ve şartta sürekliliğinin sağlan ması sağlam ve dispilinli bir örgütlenmeyle olur. Böyle bir örgütlenme doğrultusunda a - dım atılmaksızın, legal, illegal mücadele yöntemlerinden söz- etmek gevezelikten başka bir anlam taşımaz. Zaten, goşizm maoculuk ve diğerleri bu işin gevezeliğini o yapmaktadırlar. 


Mücadelelerinin ve örgütlülüklerinin ne kadar sürekli olduğu sıkıyönetim dönemin - de yaşanmıştır, yaşanmaktadır. 
Sıkıyönetimin anti - demokra - tik uygulamalarına karşı mü - cadele etmek, demokratik hak ve özgürlükleri sonuna kadar korumak bir yana, daha sıkı - yönetimce derneklerin kapatılması kararı alınmadan onlar kapılarına kilit asmışlardır. 
Her halde şimdi illegal müca - dele yöntemleriyle uğraşmak - tadırlar. Bu tür mücadelenin ve örgütlenmenin somut so - 


nüuçları sanırız çok «gizli» ça - lıştıklarından bir türlü biline - memektedir, 

Aslında, illegal mücadele adına, örgütsüzlüklerinin teori si yapılmaktadır. Gizlilik adı - na bir takım işlerin yapıldığı izlenimini yaratmayı ve böylelikle tabanlarını tutmayı um - maktadırlar. Ancak bu hikâye- ler artık geçerliliğini yitirmiştir. İşçi sınıfımızın öncüsünün ve onun yolunda yürüyen genç lik örgütlenmesinin kavramla - ra ve mücadele yöntemlerine getirdiği açıklık geniş gençlik kesimlerini etkilemekte, sap - kın akımların gençlik içinde yarattıkları dağınıklık ve başı bozukluğun başta belirtilen olumsuz etkileri böylelikle, genç liğimizin yığın örgütünün gelişip güçlenmesiyle asgari düzeye inmektedir. 


Bu süreç önümüzdeki dönem dahada hızlanacaktır. 
Gençliğimizin yığınsal örgütünün saflarında, yeteri ataklık ve canlılık olduğu sürece bu sürecin hızlanmaması için hiç bir neden yoktur. 


İLERİCİ 
SENDİKAL 
HAREKETİN 
BİRLİĞİ 
KORUNACAKTIR 


DİSK'de 1975 Mayısında yapılan 5. Kongreyle başlayan tasfiyecilik geçtiğimiz günlerde en 
büyük boyutlarına ulaştırıldı. 1975 
эйеп sonra ilerici sendikal hareketin dövüşkenliğini ne olursa olsun yok etmeyi kafasına koymuş olan büyük burjuvazi, 1971'de politik hareketin ekseninden iyice ayrılmış bulunan DİSK'i, sosyal demokratlaştırmaya başlamıştı. 
Bunda ilk engel olabilecekler, bilimsel sosyalist işçiler ve onların yönetimindeki sendikalar da boy hedefleri olarak belirlenmiş ve ken- 


FAŞİZME KARŞI GENÇ ÖNCÜLER 


SIKIYÖNETİM İKİ AY DAHA UZATILDI 


İki aylık uygulama süresi dolan sıkıyönetim, 25 
Şubat'ta Millet Meclisi'nde alınan bir kararla 2 ау daha uzatıldı. Ecevit Hükümeti Kahraman Maraş olaylarından sonra sıkıyönetim kararı almış ve sıkıyönetimin yaygın terör olaylarını önlemek amacıyla ilân edildiği ve temel hak ve özgürlükleri koruyacak, demokratik rejimi güçlendirecek bir biçimde uygulanacağı belritilmişti. 


İlân edildiği günden bu yana sıkıyönetim, ne ilân ediliş amacına ulaşabildi ne de temel hak ve özgürlükleri koruyabilecek şekilde uygulandı. Sıkıybnetim ilânından önce Kahraman Maraş'ta kitle katliamına kadar varan faşist saldırı ve cinayet o - layları bu iki aylık dönem içinde de sürmüştür. Saldiri ve cinayetler sayısındaki kısmi azalma, faşist odakların amaçlarından vazgeçmeye başladıkları veya etkinliklerini kaybettikleri anlamına gelmemektedir. 
Bir taktik değişiklik sözkonusudur. Terör olayları sıkıyönetim bölgeleri dışına kaydırılmaktadır. Amas - ya, Trabzon, Adıyaman'da yeni Kahraman Maraş'lar yaratma girişimleri sürdürülmektedir. İşci sınıfının yoğun olarak bulunduğu İstanbul ve Adana'da faşist cinayetler alabildiğine işlenmektedir. Kahveler kurşunlanmakta, otobüsler taranmaktadır. Bu arada faili meçhul birçok cinayetin yanında bazı faşist saldırı ve cinayet olaylarının suçluları yakalanmıştır. 
Bunlar arasında sosyalist bilim adamı Necdet Bulut ve Doğan Öz'ün katilleri de bulunmaktadır. Faşist parti ve onun yan kuruluşlarıyla ilişkileri apaçık ortaya çıkan bu caniler kamuoyuna akli dengesi bozuk, ne yaptığının farkına varamıyan kişiler olarak ta - nıtılmakta, dikkatler tek tek kişiler ve olaylar üzerinde yoğunlaştırılmaya (o çalışılmaktadır. Mikdat Şimşek, Veli Can Oduncu, İbrahim Çiftçi ve diğerleri 


birer faşist canidir. Ancak bunları kimlerin beslediği ellerine silahları kimlerin verdiği, sosyalistleri, ilericileri kimlerin hedef gösterdiği bu gün artik gizle - nememektedir. Bu kişiler bir planın uygulayıcısıdırlar Plan, Türkiye'de açık bir faşist diktatörlük oluşturma planıdır. Planın hazırlayıcıları ise gizli faşist iktidar odağı, faşist politik hareket ve yan kuru - luşlardır. Yaygın terör olayları tek tek kişiler suçlu ilân edilerek değil, faşist terör odaklarının üzerine gidilerek engellenebilir. Bu konuda başarılı adımlar atılmamakta, çekimser davranılmaktadır. 

Adımlar, ilericilerin, yurtseverlerin, sosyalistle - rin, bağımsızlık demokrasi, sosyalizm mücadelelerini engellemek, bastırmak yolunda atılmaya çalışıl - maktadır. İki aylık dönem içinde birçok ilerici yayın organı kapatılarak düşünce özgürlüğüne darbe indirilmiştir. İlerici derneklerin çalışmaları kısıtlanarak örgütlenme özgürlüğüne darbe indirilmiştir. Bu süre içinde TİP Kartal ilçe binası basılarak yöneticileri gözaltına alıpmıştır. ТЇР Elâzığ il yöneticileri sıkıyönetimde işkence görmüşlerdir. Genç Öncü Aksaray şubesi basılmış, yöneticiler gözaltına alınmış dernek demirbaşlarına elkonulmuştur. 


Bu tür anti-demokratik uygulamalarla veya illerde trafiği düzenleyici, okul disiplinini sağlayıcı önlemlerle faşist terör olaylarını önlemek mümkün değildir. Gerçek sorumluların üzerine gidilmedikçe faşist terör odakları dağıtılıp onların politik örgüt - lenmeleri, yan kuruluşları kapatılmadıkça sıkıyönetimin varlığı veya 2 ay daha uzatılması faşistlerin amaçlarına her gün biraz daha yaklaşmalarından ilerici demokrat güçlerin daha fazla baskılarla karşılaşmalarından daha fazla -bir anlam taşımayacaktır. 
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disine “bilimsel sosyalist> etiketi yapıştıran bir grubun da oportünist eğilimleriyle çakışan biçimde tasfiyecilik başlatılmıştı. 

Önce Petrol-Kimya İş geçmişi MHP'ye kadar giden birinin önderliğinde tasfiye edildi. Onu Turizm İş, Sosyal İş izledi. Bu arada diğer sendikalarda şube tasfiyeleri hızla yürütülüyordu. Arkasından bilimsel sosyalist hareketçe «oyun içinde oyun» diye nitelenen DGM direnişi başlatıldı. e Başarıldı, 3000'den çok öncü işçi işten ve dolayısıyla mücadelenin öncülügünden uzaklaştırıldı. Gelişim böylece ve giderek hızlanarak sürdürüldü. Şimdi tasfiyelerin başlangıcında TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın'ca belirtilen gerçek yaşanhıyor: «Şu veya bu nedenle bunu 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bir «sis perdesi» arkasına gizleme aracı olarak görev görme durumunda bulunanlar ise aldanmasınlar. Sıra er geç kendilerine gelecektir. Görevleri sona erdiğin- de kendilerini «sıkışmış bir limon gibi» kapının eşiğinde bulacaklardır. Bunun ilk işaretleri bugünden görülmeye başlanmıştır.» 

Bu sözler 1976'da söylendiğin- de, «kehanet» gösterisinde bulunulmamıştı. Bilimsel sosyalizmin doğal sonucuydu bunların görünmesi. Şimdi o günler yaşanıyor. 
Ama yalnızca «tasfiyecilerin tasfiyesi» değil yapılan. İşçi sınıfının en dövüşken kesiminin metal işçilerinin tasfiyesi amaçlanıyor. 
Bu sendika içindeki Oo oportünist yönetime karşı ileri adımlar atan bilimsel sosyalistlerin, ilerici işçi- 


lerin ittifakı tasfiye ediliyor. Şimdi yıllar önce bilimsel sosyalistlere getirdikleri suçlamalara kendileri yanıt veriyorlar: ayrı örgüt düşünmediklerini belirtiyorlar. Ama yine aynı oportünistlikle, yine aynı vurdumduymazlıkla. Çünkü oportünzmin kafasında ve yapısında hiç bir zaman işci sınıfının çıkarları yatmamıştır, yatmıyor. 

Ama tüm bunlar bugün 1975 
dekinden de daha boş çırpınışlardır. İlerici sendikal hareketin birliği burjuvaziye, şu anda tabandan kopuk biçimde DİSK yöneticiliği yapan «yardımcılara», tasfiyeciliğin eriştiği boyutlara karşın halen oportünizmde osürünenlere karsın korunacaktır. Hem de bu sonuncular da eylem içine sokularak. ° 


— Ir ruas aa 
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ODTÜ - ӦТК”ҮІ 
BİLİMSEL 
SOSYALİST 
ÖĞRENCİLER 
YAŞATACAKTIR 


O.D.T.Ü. de verilen akademik ve demokratik mücadele içinde, gücünü temsil ettiği tüm ODTÜ. 
öğrencilerinden alan Ö.TK. (Öğrenci Temsilciliği Konseyi) hem öğrenci gençlik mücadelesi içinde önemli bir kazanım hem de O.D.T.Ü. de verilen mücadelenin en önemli ögesidir. Bu anlamda kendi işleyişini sağlamak için olduğu gibi, onu titizlikle korumak için de tüm demokrasi güçlerinin sorumlulukla mücadele etmeleri şarttır. Ö.T.K. gücünü temsil ettiği tüm O.D.T.Ü. öğrencilerinden ve onun içindeki bilinçli unsurlardan alır. 
Bu yüzden bütünselliği oluşturmak ve Ö.T.K. aygıtını doğru bir rotada işlevlerini yerine getirmesini sağlamak temel görevlerin başında gelenleridir. Ö.T.K. dar gurupsal çıkarlara alet edilmemeli, siyasi mücadele alanında diğer politik unsurlar üzerinde baskı aracı olarak kullanılmamalıdır. 


Ancak bu güne değin OD.T.Ü. 
deki gelişmeler Ö.T.K. işlevinin olması gereken şekilde işletilmediğini göstermektedir. 


Uzun süredir. yönetimde olan «Devrimci Gençlik» adındaki goşist grup O.D.T.Ü. de var olan potansiyeli ve Ö.T.K. yı kendi varlıklarının temeli saymışlardır. Bundan dolayı da Ö.T.K. yı hegemonyacılığın bir aracı olarak kullanmışlardır. İşte bu nedenlerle Ö.T.K. 
ile öğrenciler arasında bir uyumsuzluk kopukluk oluşturulmuş öğrencilerin akademik sorunları arkaya itilip bu yolda uzun vadeli hiç bir çalışma yapılmamıştır. Sınıf temsilciliği mekanizması o işlemez hale getirilmiş sınıf temsilcilerinin görevi sınav erteleme, sınavlardan önce teksir dağıtma gibi kısa vadeli tatmin yollarına indirgenmiştir, 
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Bu olumsuz durumun değişmesi yönetimdeki bu zihniyeti taşıyan grubun değişmesiyle tüm demokratik güçlerin Ö.T.K. da demokratik işleyişi sağlamada ortak çaba göstermesine bağlıdır. 

Son yapılan seçimlerin sonuçları da bu olumsuz şartların sürdürülmek isteneceğini göstermektedir. 

«Devrimci gençlik» grubu seçimlerde yönetimi elinde tutmuştur; hemen şunu söylemek gerekir ki «devrimci gençlik» grubu kendi varlıklarını sürdürmek için bir çok temel konuyu kitlelerden uzak tutmakta büyük çaba göstermişlerdir. Konuların o tartışıldığı forumlar yerine açıklama forumlarını yeğlemişlerdir. Bu şartlar altında Ö.TK. yönetimini elinde tutmayı başaran «devrimci gençlik» grubu 109 temsilci çıkartmıştır maoculuk dışında tüm muha-İefet gruplarının (bağımsızlar dahil) çıkardıkları temsilci sayısı ise 33'tür. Genç Öncüler bu seçimlerde 
5 temsilci çıkarmayı başarmışlardır. «İlerici yurtsever gençlik» grubu da geçen seçimlerdeki 8 temsilcisini koruyamamış ve bu sayıyı б'е düşürmüştür. 

Bu yapı içinde güçlü bir birligin oluşturulduğu düşünülecek olursa hem «devrimci gençliğin» temsilci sayısında düşme hem de mubalefetin güçlenmesi (daha fazla temsilci çıkartması) doğal soпис olarak beklenecektir. 

Ancak birliğin oluşturulma süreci içinde dar grupsal çıkarlar yerine, birliğin hayata geçirilmesinin güncel bir (ilericilik) görevi, sorumluluğu olduğu akıllardan çıkartılmamalıdır. 

Tüm bunlarm yanısıra seçim öncesi görüşmelerinde «İlerici yurtsever gençlik» grubunun «birlik olacaksa benim etrafımda olsun, ben goşizme ve maoizme karşı tek alternatifim» iddiaları da seçim sonuçlarıyla birlikte sönüp gitmiştir. 

Bilimsel Sosyalist gençlerin, Genç öncülerin dileği seçim sonuçlarmın ışığında gerçeklerin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi kohusunda yeni adımların atılması gerekliliğinin anlaşılmaya başlanılmasıdır. 


Tüm bunlardan başka seçim sonuçları pratik hayatta bütün nitelikleriyle deşifre olan maocu «gençliğin birliğin grubunun aldığı oyları ve «devrimci gençlik» grubunun muhalefetin bölünmesinden sağladığı çıkarları da bir kez daha düşündürmektedir. 


Bu dönemde yapılması gereken, sınıflar ve bölümler düzeyinde temsilcilik mekanizmasının âsgari düzeyde de olsa doğru (sağlıklı) bir işlerliğe sokulması için zorlayıcı olmaktır. Böylesi bir zorlama ise seçimlerde sağlanmamış olan birlikteliğin vakit geçirmeksizin oluşturulmasıyla olasıdır. Sekterliğe, fırsatçılığa, dar grupçuluğa fırsat tanmmamalıdır. ODTÜ'nün sosyalist öğrencileri böyle bir görevin sorumluluğunu taşımaktadırlar. 

O 


Bir meydan düşün: 
Binlerce insan, binlerce emekçi. 
Yaşlar var belki gözlerinde Tıkanmış, zorlanan nefesler Kin yakmış boğazları besbelli. 
Haykırışları nefret kusuyor, Nefret kusuyor havaya kalkan binlerce kol. 
Dövmek, yıkmak isteyen binlerce şekil. 


VE sen: 
Yaşamdan koparılan «taze fidan» »Genç Öncü'lüm» 

Önlerindesin binlerce emekçinin 

Binlerce yürek acınla dolu. 

Bir neferdin özgürlüğe: doludizgin 


Tuttuğun bayrak binlerce insanı örttü. 


Binlerce insan binlerce emekçi Kendi şehitlerinin önünde Savaşmak ve yenmek için 


düşmanı, 
ANT içti... 
Cesim GÖKALP 
Genç Öncü GYK üyesi 
Mart 79 


ama yü a те КОА | 
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A. Ü. TIP FAKÜLTESI 
ÖĞRENCİ DERNEĞİ 
GENEL 
KURULU'NDAKİ 
İLGİSİZLİK 


Ankara Tip-Der, geçen dönem yönetim kurulunda İGD'lilerin bulundukları bir dernek. Son seçimlerde İGD'liler Kurtuluştan ancak birkaç oy fazla aldıklarından, bu kez Kurtuluş'çular tüm hoşnutsuzlukları İGD'lilere karşı yönlendirmeye çalıştı. Bunda bir ölçüde başarılı da oldu... 


Genç Öncüler Tıp-Der yönetim kuruluna İGD'lilerle birlikte aday oldular. Seçimlere Genç Öncü - İGD birliği dışında, Kurtuluş ve her türlü ilkesizliği ilke edinmiş olan Dev-Genelilerin «Halkın Kürtuluşuş maocularıyla yaptıkları ortak liste katıldı. Divan seçimlerini Dev-Genç - Halkın Kurtuluşu adayı kazanınca, «детокratik solcuları da Genç-Öncü-İGD birliğine katılma kararı aldilar. 
Kongre sonucunda yapılan seçimlerde, Demokratik: Birlik'in 188, Kurtuluş'un 189, Dev-Genç - Halkın Kurtuluşu'nun 189 oy alması nedeniyle seçimler tamamlanamadı. Genel Kurul, tekrarlanmak üzere sona erdi. 


Genç Öncü'ler, Demokratik Birlik içine sonradan giren demokratik solcularsın günümüzün en yakıcı sorunu olan sıkıyönetime karşı tutumları nedeniyle, sikıyönetime kesinlikle «hayır» denilmesi konusundaki ısrarları İGD liler tarafından da göze alınmadı. 
gı için bu birlikten çekildiler. Genç Öncü'ler, sıkıyönaiim konusunda anlaşamamanın ilkesiz birliğe yol açacağı görüşündeler. İGD'lilerin bu konunun Ankara Tıp Fakültesi icin tali bir sorun olduğunu söylemeleride ilkesizliğin ta kendisi... 
Görüşmeler sonucunda Genç Öncülerle değil de, «demokratik solcular»la birliği sürdürmeleri de bunu gösteriyor... 


Genç Öncüler bütün olumsuzluklara, ilkesizliklere karşın, Tıp-Der Genel Kurulu'nda bilimsel sosyalistlere yaraşır sorumlulukta davranacaklardır... 
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İRAN'IN GELECEĞİNİ İRAN HALKI BELİRLEYECEK 


İran'da yılardır süregelen faşist diktatörlük yerini halkın yönetimine bıraktı. Ne ABD emperyalizmi, ne güçlü SAVAK Örgütü önleyemedi bu yönetim değişikliğini. 
İran'daki anti-faşist, anti-emperyalist halk hareketi Ortadoğu da emperyalizme indirilen en büyük darbe oldu. 

İran halk hareketi, başlangıcındaki «dinci» görünümüne karşın gittikçe ilerici bir niteliğe bürünüyor. Hü - kümetin, saldırgan İsrail ile ilişkisini kestiği, gerekirse Arap halkları yanında savaşa girebilecekleri, işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisi Tudeh üzerindeki yasağın kaldırılacağı, yapılacak seçimlere Tudeh Partisinin de katılacağı yolunda verdiği demeçler bunun kanıtı. 

Ancak ABD emperyalizmi İran'dan bütünüyle vazgeçmek niyetinde görünmüyor. Şimdilik uzlaşmacı bir tutum içinde. Bunun nedeni, tamamen kendi yörüngesinden çıkan İran'ın hiç olmazsa anti-emperyalist bir politika izlemesini ve giderek sosyalist ülkelerle işbirliği- ne girmesini önleyebilmek. Uzlaşmacı tutumunun yanısıra ilerici iktidara karşı Irak'ta olduğu gibi bir Kürt sorunu yaratma çabasında. Bilindiği gibi Irak'ta 1958 Kasım devriminden sonra iktidarı ele geçiren ilerici nitelikteki hükümeti Irak demokratları ve sosyalistleri yanısıra kürtlerde desteklemişti. Ancak gelişmelerden hoşnut ol - mayan ABD, Kürt ve Arap halkları arasında bir düş - manlık yaratma çabasına girmiş ve başarılıda olmuştu. 
Başarısında kürt lideri Barzani'ninde payı küçcümsene- 


mez. Barzani'yi savaşa razı etmek ABD için pek güç olmadı. Ve bu Arap-Kürt savaşı uzun yıllar sürdü. Ta ki 


kürt hareketi içindeki ilerici, sosyalist akım sesini du - yurana dek. 1975 yılındaki bu dönemde kürt hareketi oldukça güçlü durumdaydı. Barzani tüm itirazlara karşın teslim olarak kaçtı. Ancak oğlu İdris Barzani'yi kürt aşiretleri arasında emperyalizm için çalışmak üzere görev- 


iendirmeyi de ihmal etmedi. İdris Barzani'nin kurmuş olduğu Kürdistan Demokrat Partisi Geçici Komitesi adlı 


örgüt sosyalist eğilimli Kürdistan Yurtsever Birliği'ne karşı savaşmaya başladı. Savaş halen devam etmektedir. 


ABD Irak üzerinde oynadığı oyunların benzerini İran üzerinde de oynamak niyetinde. Ancak bunu başaracağı kuşkulu. Çünkü Azerbeycan Demokrat Partisi ve Kürdistan Demokrat Partisi Tudeh Merkez Komitesi'ne bağlı birer örgüt haline gelmiş durumda. 

Bilimsel Sosyalist İşçi Partisi Tudeh ve Kürt bilimsel sosyalistleri, üzerlerinde oynanması düşünülen şö - vence oyunlara izin vermeyecektir. Emperyalizmin çı - karlarına alet olmayacaklardır. İran halkı emperyaliz - min yenilgisinin başını çekti tüm Ortdoğu halkları de - vamını getirecektir. 
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$ODA İŞLETMESİNDEKİ OYUNLARI 


İŞÇİLER BOZACAKTIR 


Mersin'de 8.Ağustos 1978'de soda sanayiinde çalışan 800 Petkim-İş üyesi işçi grev okuluna girdiler. 
Soda üretimi alanında Türkiye'de kurulmuş bulunan bü tek işletmede Bakanlar Kurulu'nun 90 günlük ertelemesinin bitmesine yakın şu günlerde sosyalistlerce bilinen ama kimilerince ilginç olan gelişmeler oluyor. 


Baskı ve zorbalık yöntemlerine başvurarak işçileri sendikadan ayrılmaya zorlayan işletme yüzde 40 
İş Bankası, Yüzde 30 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası ve Yüzde 18 Sümerbank hisselerinden oluşuyor. Şişe ve Cam Fabrikası hisselerinin yüzde 80'ine sahip İş Bankası doğrudan soda işletmesinin yönetiminde bulunuyor. 1 Ocak 1978'de başlayan toplu iş sözleşmeleriyle yasal hakları kısıtlamaya çalışırken, sarı sendikacılığın hükümetle uzlaşarak kabul ettiği toplumsal anlaşmanın altında bir ücret öneren işletme yönetimine, Petkim-İş üyesi işçiler 8 Ağustos 1978' de 21 Mühendisin de desteğiyle grevle yanıt verdiler. 
Greve katılmayan 4 müdür, 9 şef işverenn faşizan baskı ve yöntemlerinin işçilerle aynı saflarda ol - duklarını belirterek kınadılar. 


Grevcileri ziyarete gelen CHP Milletvekilleri, grevin kırılması demek olan soda ithaline izin verilmeyeceğini belirttiler. Oysa birkaç gün sonra hükümet soda ithaline izin vererek soda işçilerine darbelerin- 


den birini daha vurdu. Soda fabrikası 1936'da kuruluşuna başlanmış ancak 1975'de üretime uluslararası tekellerin rekabet düzeyinde fiyatlar konularak satış yapılınca, üretime geçebildi. %65 üretimi şişe ve cam sanayiinde kullanilan sodanın geri kalan yurt içi üretime yetebilir. Ama %15 vergi iadesi alabilmek için düşük fiyatla satılan soda üretiminin yurt içi eksiği sosyalist ülkelerden 3 bin liraya alınıp 
7500 liraya satılarak gideriliyor. İşverenin hem işçi 
ücretlerini düşürerek hem de vergi iadesiyle kârını artırma girişimlerine hükümetin grev erteleme kararı da katılmıştır. Örgütlülük içerisinde süren grev 
26 Aralık Bakanlar Kurulu kararınca ertelendi. İşçi- 
ler 29 Aralık'ta işbaşı yaptılar. Teknik olanaksızlık - lar yüzünden üretime geçemeyen fabrika da işveren «işyerinde pasif direniş var» gerekçesiyle 8 mühen - disi ve 24 işçiyi zorunlu izne ayirdı. 24 işçinin iş akitleri fesh edildi. Grev ertelemesinin bitmesine yakın bir zaman kala işveren tüm işçilerin iş akitlerinin geçersiz olduğunu gazetelere Пап ederek ve fabrika kapısına asarak duyurdu. 19 Mart'ta işbaşi yapan isçiler kapıda «mavi bereliler»ce karşılandılar ve içeri sokulmadılar. Paşabahçe ve Çukurova Cam fabrikasından gelen 40 kadar teknik elemanın fabrikaya alındığını işveren bildirdi. Soda sanayinde işverenin anti-demokratik uygulamalarına işçiler sürdürdük - icri direnişleriyle yanıt veriyorlar. 


——I——, g n  — 


Emperyalizmin Yeni Centolarina Karsı İleri 


niyle Arap ülkelerinin yanında yer almak zorunda kalmalarından sonra ise işlevini yürütemez duruma geldi. En son, Pakistan ve İran'ın ayrılma kararları ile dağıldı. Cen- 


24 Şubat 1955.te Türkiye ile 
Irak arasında Bağdat Paktı imzalandı. Sonraları Pakta İngiltere, Pakistan ve İran'da katıldı. 
1959'da adı CENTO olarak degiştirilen Bağdat Paktr'nın kuruluş amacı Ortadoğu'da Arap ülkelerinin birliğini parçalama ve İngiliz emperyalizminin Ortadoğu'daki çıkarlarını korumaya yönelikti.. 
CENTO'nun gözlemci üyesi görünümüne karşın asıl patronu durumunda olan ABD emperyalizmi, Arap ülkelerini birbirlerine karşıt askeri bloklara bölerek gerici rejimleri sağlamlaştırmayı ve Ortadoğu'da İsraili güçlendirmeyi plan Hyordu. Üye ülkeler CENto'ya «Sovyet tehdidi» bahanesi arkasında emperyalist güçlere duydukları gereksinmeler sonucu katılmışlardı. 
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Ancak, CENTO'nun kuruluş amacı dağılışının da n edeni oldu. CEN-TO'ya ilk darbe Irak'tan geldi. 
Irak'ta 1958'de işbaşına gelen devrimci Irak yönetimi Bağdat Pakt'ndan ayrıldı. Агар ülkelerinin birleşmesine karşı kurulan Cento, üye ülkelerden Türkiye, İran ve Pakistan'ın somut koşullar nede- 


to'nun dağılması, emperyalist güçleri tedirgin etmekle birlikte pes etmek niyetinde olmadıkları kuskusuz. CENTO'nun yerini alacak yeni bir pakt oluşturma telaşları bunun bir göstergesi. Ancak her ne şekilde olursa olsun yeni bir sömürü aracının oluşturulmasına ilerici güçler izin vermeyecektir. 


Nato'dan Çıkılmalı Komşu Ülkelerle 


Saldırmazlık ve Dostluk 


Anlaşmaları İmzalanmalıdır. 


FAŞİZME KARŞI GENÇ ÖNCÜLER 


GENÇ ÖNCÜ'DEN 


(Baştarafı 7. Sayfada) makla, çalışmaları durduracaklarını sandılar. Ancak Altıntaş'ta mücadele eskisinden çok daha yogun biçimde sürüyor. ÇARK-YIL-DIZ daha yükseklerde dalgalanıyor. 

© Amatör Sporcular Derneği İzmir Şubesi, bilimsel sosyalist gençlerin yönetiminde kitle sporu için büyük adımlar atıyor. 11 Mart' ta İzmir Tabib Odası.yla birlikte, İzmir fuarında düzenlenen 2. Halk Koşusu bir yaşından, 55 yaşına kadar 2000e yakın kişiyle birlikte gerçekleştirildi. ASD İzmir Şubesinin çalışmaları tüm bölgelere ve GENÇ ÖNCÜ'lere örnek oluşturmaktadır. 

© İlerici, demokrat, sosyalist güçlerin eylem birliği tüm engelleri aşarak hedefine varacaktır. 

Menemen'de 11 - 12 Mart gecesi başlayan ve 12 Mart 1979 Pazartesi günü A.P. Genel başkanı Demirel'in gelmesi ile gelişen olaylar üzerine, GENÇ-ÖNCÜ Menemen şubesi Halk-Der İG.D. TÜM-DER, Töb-Der'e güç ve eylem birliği çağrısında bulundu. 

Çağrı sonrası yapılan toplan- 


"EEE AUNUDUNAEEEENASEAEENENEEEK, 


FAŞİZME KARŞI GENÇ ÖNCÜLER 


tida GENÇ-ÖNCÜ, Töb-Der, Halk-Der, 12 Mart'ın ve Demirel'in gelişinin protestosu kararını aldılar. 
Menemen'de ilerici, demokrat, sosyalist kişilere yapılan saldırıları ve 12 Mart dönemini eleştiren bir bildiri dağıtıldı. Bildiride kısaca 
şöyle dendi: «Amaç ortadadır. 12 
Mart'ın yıldönümünde, 12 Mart'ın aktörleri gene sahnededir. Şehir, şehir köy, köy gezmelerinin amacı bellidir. İlçemizde Kahramanmaraş olaylarının bir benzeri görevlilerinde iştirakı ile yaratılmak istenmiştir. Ama umdukları kursaklarında kaldı, kalacakta». 


Menemen'de demokratik güçler eylem birliği için Kalıcı adımlar atarken LG D. yine küçük hesaplar içerisine girdi. Birlikteliği bozmak için sosyalistlerce geçerli olmayan yöntemlere başvurdu. 
GENÇ-ÖNCÜ şube lokaline saldırdı. Yalan ve iftiraya başvurdu. 

Gerekli yanıt önce Menemen de Töb-Der şube başkanı, Halk-Der şube başkanı, GENÇ-ÖNCÜ şube başkanı imzalı İ.G.D. Menemen şube başkanlığına gönderilen bir bildiri ile verildi. Sonra Menemen'de 


verilen yanıt Eskişehir'de pekiştirildi. Menemen'de eylem birliğine sekte vuran İ.G.D.'ye Eskişehir'de 
16 Mart katliamını kınayan bildiri 
ile ve 8 NİSAN 1979'da miting düzenleyen İ.G.D. Esk. Şb. İ.K.D. Esk. 
Şb. GENÇ-ÖNCÜ Esk. Şb. Töb-Der, Maden-İş, İşçi Kültür Esk. Şb. yanıt verdi. 

Demokratik güçler hedefe varacaktır. 

© Geçen yıl «NATO'ya Hayır» kampanyası sırasında 17 Nisan'da İstanbul'da faşist kurşunlarca öldürülen ıYlmaz Derebaşı arkadaşımızı anıyoruz. Anısı mücadelemiz- de bayraklaşmaktadır. 


© 24 Nisan Gençliğin Uluslararası Dayanışma Günü'dür. Tüm dünya gençliğince enternasyonalist duygularla kutlanan bu gün, GENÇ ÖNCÜ'lerce tüm birimlerde kutlanacaktr. Dünya Demokratik Genç lik Federasyo'nunun örgütsel birliğini savunan ve onun çalışmalarını ulusal düzeyde uygulama mücadelesi veren GENÇ ÖNCÜ 24 Nisan'ı DDGF ile brilikte, tüm dünya gençliğiyle birlikte kutlayacaktır. 


паапанавтяванавзанканививаинваннаватинизанианпазатниввтнаввиававнанинаватанивввазпинтевиакз»атапавикпинивзизинананитаянваваияаин»а» 


1 MAYIS 79”РА 

1 MAYISALANINDA 
DAHA СОК SAYIDA 
GENÇ ÖNCÜ İÇİN 
TÜM TÜRKİYE'DE İLERİ 


wuunnunuwununuasuunnununusnasnbhusnunnununnnaunuasnunpuunnunnausununnnapunnanunnansnanpannassa unnasnunnunnannusuuwnkastununanunuah 


“yuzunu ııı 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iunn УХУ ANA ea anatata, 


GENÇ ÖNCÜ SESLENİYOR 


«Toplu katliamlara yöne - 


lik saldırıların arttığı, demokratik hak ve özgürlüklerin kı - 


sıllanması tehditlerinin ve sıkıyönetim önerilerinin yoğunlaştığı bir dönemde...) 

(19.3.1978, Genç Öncü 

Kuruluş Bildirisi'nden) 

«... İlerici demokrat sosyalist güçlerin faşist saldırıların etkisizleştirilmesinde kararlı tutum almasıyla ve hükümeti faşist güçlere karşı etkili ön - lemler almaya zorlama... 

Böyle bir görevi yerine getirmek için geniş işçi ve emekçi kitleler yanında, özellikle gençlik icinde işyeri-işyeri, ma halle-mahalle, okul-okul geniş tabanlı birlikler oluşturulmalıdır.» 

(Genç Öncü, sy.1.sf.3, Yoğun Bir dönemin Düşündürdükleri) 

«Devlet içine kümelenmiş gizli ve açık tüm faşist odak - 

“ları dağıtılması gerçekleştiri! - meli...» 

(11.10.1978, dağıtılan 

bildiri) 

«Bugün temel görevimiz yığınları anti-faşist bilinç ile örgütlemek fasizme karşı en etkin tavrı alması için iktidarı zorlamak, yine kitlesel direnişlerle faşistlere dünyayı dar etmektir. 

Bu soyut bir öneri değil, en gerçekçi, en somut öneridir.» 

(Genç Öncü, sy.6.sf.3, Yedi 

Militanımız Bayrağımız - 

dır. A. ATALAY) 

«Faşizm dayatmıştır... Hiç bir zaman iktidar olamayan hükümet boyun eğmiştir. 

Sıkıyönetim kaldırılmalıdır. 

Bugün ülkemizde yasal 


hükümetin dışında, açık Ol - mayan bir iktidar odağı gözlenmektedir... Ve sıkıyöneti - min varlığı onun için birçok açıdan olumlu bir ortam yaratabilir.» 

(Genç Öncü, sy.8.s£.3, 

Görev Başına, A. Atalay) 

«Bugün sıkıyönetim ilanının savunulacak bir yanı olamaz. İlericiler, demokratlar böylesi bir girişimi hoş karşılayamazlar. Antidemokratik girişime karşı çıkılmalıdır. 

(Genç Öncü, sy.8 5,9, 

Faşizme Yönelen Adımlar 

Karşısında Mücadelemizi 

Yükseltelim.) 

«... hak ve özgürlükler üze rine konan kısıtlamaların kaldırılması için en geniş kesimleri seferber etmek gerekir. Sıkıyönetimin Oo kaldırılması, bu noktada en önemli hedeflerden biri olmak durumundadır.» 

(Genç Öncü, sy.9 sf3, Her 

Koşulda Mücadelemiz Sürecektir) 

«... Sosyal demokrasinin, geniş emekçi kesimler üzerin - deki etkisinin varlığı, anti-fa - şist mücadelede dikkate alın - ması zorunlu olan somut bir olgu durumundadır. Sıkıyönetim ilânı ile faşizme büyük bir taviz vermiş olan hükümetin tüm bu gelişmelere rağmen demokrasi güçleri tarafından bir kalemde silinip atılması mümkün değildir. Sıkıyöneti - mi kaldırılması için mücadele etmek, hükümetin gerici faşist güçlerle uzlaşmacı tutumu nun en sert biçimde eleştirmek yanında ,іѕ başındaki hükümetin sıkıyönetim ilânında gerekçe olarak ileri sürdüğü terörizmin kaynağı durumundaki fa- 


şist odakların üzerine gitmesi için zorlanması da önemlidir... 
Hükümetten, terörizmin kay - nağının kurutulması yönünde- ki talep bu biçimde anlaşılmalıdır. Bu talebin, sıkıyönetimin desteklenmesi ile hiçbir ilgisi yoktur.» 

(Genç Öncü, sy.9, s£.10, 

Grupçu ve Sorumsuz Ta - 

vırlara Son, Örgütlü 


Birleşik Mücadele 
İleri.) 


İçin 


«... tüm güçler özgürlük - lerin korunması yönünde, ör - gütlü birleşik gücün seferber edilmesi doğrultusunda yoğunlaştırılmalıdır. Hak ve özgür - lüklerin kullanılamaz hale so- 


kulmasına karsın direnilmeli, tüm olanaklar zorlanmalı - 


dır. İlerici, demokrat, sosyalist güçlerin geri çekildiği her alan faşistler tarafından bir sıçra - ma taşı olarak kullanılacaktır, kullanılmaktadır. Gerici faşist güçlere bu olanak tanınmamalıdır.» 

((Faşizme Karşı Genç Öncüler, ѕу.1, sf.3, Zafer Örgütlü Halklarındır.) 

«Anti-demokratik uygula - malara son verilmeli sıkıyöne - tim kaldırılmalıdır.» 

(Faşizme Karşı Genç 

Öncüler, sy.1,st.7) 

«Bu karanlık gidiş karşı - sında ilerici, demokrat güçler yeterince duyarlı davranamı - yorlar. Koşulların zorunlu kıldığı sorumluluğu üstlenerek örgütlü birleşik gücün yaratılması için mücadele verilmesi bugün daha çok önem taşımaktadır.» 

(25.3.1979, Genç Öncü 

GYK Bildirisi'nden) 


КҮ ИИИ ИИҮҮ a ДААА ААА A A 


